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Naar Kenia: hoe gaat het 

met ze?! 
 
Vrijdagavond 10 februari vertrokken 
wij met de nachtvlucht naar Nairobi 
(‘Nairobbery’ volgens sommigen). De 
volgende ochtend overgestapt op 
een vliegtuig naar Kisumu.  
Maandag zijn we begonnen met 
overleggen en ‘s middags al werden 
de eerste kinderen bezocht. Onder 
andere ‘onze’ Linet: het meisje waar 
het allemaal mee begonnen is (zie 
linksboven het standaard brief-
hoofd!). Helaas geen goed nieuws 
over Linet: ze is weggelopen van 
huis en haar moeder is daar niet eerlijk over. 
Rudy is er samen met Everlyne. Everlyne is de-
gene die een aantal keer per jaar al onze kin-
deren bezoekt om te kijken hoe het met ze gaat 
en ze te motiveren hun best te doen op school. 
Linet is, zoals u begrijpt, niet bij haar moeder 
thuis hoewel dit wel de bedoeling was! Het 
wordt de moeder van Linet nu wel duidelijk, dat 
als zij haar dochter niet ter verantwoording 
roept, onze hulp absoluut zal stoppen. En daar 
schrikt ze van, maar of dat zal helpen….. 
 
De volgende dag bezoeken we onder andere 
Aryan, het meisje op bijgaande foto. Zij doet 
ontzettend haar best om zich goed te houden, 
maar Everlyne ziet aan haar dat ze niet lekker 
is en vraagt daar ook naar… Arm kind! Ze be-
gint te huilen, omdat 
ze zich inderdaad niet 
lekker voelt. Aryan is 
HIV-positief en slikt 
daar ook medicijnen 
voor. Echter, haar 
moeder heeft dit niet 
aan de school ver-
teld… dus Aryan krijgt 
straf als ze 
‘ongeoorloofd’ verzuim 
heeft. En ja, soms 
moet ze naar het zie-
kenhuis en dat is dus 
ook ongeoorloofd! 

 
Het schoolhoofd begrijpt intussen wat er aan 
de hand is, maar mag dus nu niets doen! De 
moeder van Aryan moet het feit dat Aryan HIV
-positief is eerst officieel melden. Dan pas 
wordt voldaan aan de privacy-regels en mag 
het schoolhoofd haar leraar hierover inlichten. 
We brengen Aryan thuis en moeders wordt 
dringend verzocht het schoolhoofd in te lich-
ten. En hoewel ma beloofd dat ze dat zal 
doen, zijn wij er echter niet zo zeker van dat 
ze dat inderdaad zal doen! 
 
Op woensdag gaan we met het hele gezin 
(Rudy, Esther en Mika) naar de Gagraschool: 
de school waarop wij met hulp van de Ples-
manschool in Badhoevedorp maar liefst 10 

kinderen sponsoren (zie foto bovenaan). 
Net als de vorige keer dat Rudy hen be-
zocht, wordt het een feestje: de hele 
school loopt uit, er worden diverse voor-
drachten gehouden en de shirtjes 
(gekocht door Rudy en Esther) en de 
broekjes (gegeven door de Plesman-
school) worden zeer dankbaar aanvaard 
door het schoolhoofd en onmiddellijk wor-
den er twee teams gevormd om te voet-
ballen (het is ruim 30graden intussen!). 
 
Een uitgebreider verslag staat op de 
website en wordt de komende maand 
nog verder uitgebreid! 

Nieuwsbrief, jan / feb 2012 
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